61 GEVONDEN BRIEVEN ONTHULLEN
JOODS DRAMA IN 1944 IN ERMELO
door Peter Yska

In dit tijdschrift verschenen al diverse artikelen over joodse onderduikers in de
Tweede Wereldoorlog in Ermelo. Meestal waren dat artikelen met een positieve
inslag. Minder bekend is dat in opdracht van de Duitse bezetter van s Heeren
Loo twaalf en van Veldwijk twee Joodse patiénten zijn weggevoerd en omge-
bracht. Maar bij veel Ermeloérs, zeker bij hen die na de oorlog hier zijn komen
wonen, is waarschijnlijk helemaal niet bekend dal er ook twee joodse kinderen
zijn afgevoerd en om het leven gebracht. Eva en Abraham Beem hadden onder-
dak gevonden bij een familie aan de Wilhelminalaan. Mogelijk verraad uit de
omgeving van de kinderen leidde tot het einde van hun leven in Auschwitz. Ze
waren elf en negen jaar oud. In dit artikel enige informatie over deze bijzonder

droevige gebeurtenis.

dit de: Leeuwarder Courant
Onderwijsinspecteur Jaap Kuin-
dersma, Potgieterstraat 5 in Leeu-
warden, besloot in de jaren zeven-
tig van de vorige eeuw zijn huis te
verbouwen. Onder de vloer van een
bovenkamertje trof hij 61 brieven
en prentbriefkaarten aan. De geda-
teerde maar niet van achternamen
voorziene brieven bleken geschreven
te zijn door jonge kinderen en in de
periode november 1942 tot en met
februari 1944 verstuurt naar ‘oom en
tante.” Kuindersma las de brieven,
legde ze weg en verhuisde later naar
Drachten. Daar kwam hij de brieven
weer tegen en tipte in 1985 de Leeu-
warder Courant. Vanaf dat moment
werd stukje bij beetje duidelijk met
welk drama het gezin van Hartog en
Rosetta Beem te maken had gekre-
gen.

Hartog Beem

Op 13 december 1892 werd Hartog
geboren in Harderwijk. Zijn vader
Abraham had daar een manufac-
turenzaak aan de Markt vlakbij het
stadhuis. Abraham trok er regelmatig
met paard en wagen op uit met zijn
handelswaar en was o.a. in Horst en
Telgt een zeer gezien persoon.
Hartog was een studiebol die na zijn
MULO-tijd met succes verschillende
opleidingen volgde. Zo behaalde hij
in 1913 zijn akte van bekwaamheid
als onderwijzer, in 1917 als hoofd-
onderwijzer en in 1928 die voor het
middelbaar onderwijs. Via Den Helder
en Zierikzee kwam hij in Leeuwarden
terecht. Hij werd leraar Duits aan de
gemeentelijke HBS en bleef dat tot
hij in 1958 met pensioen ging.

In Den Helder leerde Hartog zijn

‘vrouw Rosetta Kannewasser ken-

nen met wie hij op 24 augustus 1920
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Onderduiken

De oorlog kwam en de Duitse bezet-
ter maakte het voor de joodse mede-
burgers steeds moeilijker. Hartog kon
voorlopig wegens onmisbaarheid
aan de HBS als leraar Duits verbon-
den blijven. In 1941 keerde ook voor
hem het tij. Hartog werd rector van
het Joods Lyceum dat de gemeente
Leeuwarden, in opdracht van de be-
zetter, moest stichten.

Op de HBS was één van zijn colle-
ga’'s Willem Koster van Groos. Hij
was leraar natuur- en scheikunde en
woonde met zijn vrouw Diny en hun
drie kinderen aan de Potgieterstraat
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lucht en in de bossen.” Ze kwamen
daarom zelf met een adres in Ermelo.
De kinderen konden daar onderge-
bracht worden bij een jong echtpaar
en een oudere dame. Ondanks tegen-
werpingen van de familie Koster van
Groos over de veiligheid in Ermelo
bleef de familie Beem vastberaden
dat de kinderen daar heen moesten.

Afscheid voor altijd

Eind oktober 1942, een dag voor de
aangekondigde razzia, kwam het ge-
zin Beem naar de Potgieterstraat 5.
Daar namen Hartog en Rosetta, na
een bijeenzijn van 1%2 uur met hun















